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Algemeen 

Wat later dan u van ons gewend bent, dan toch dit jaar nog een nieuwsbrief. We mogen terug 
kijken op een goed (school)jaar. Veel werk is en wordt er verzet door Henk, Bram, Jorine en 
Marleen met de geweldige hulp en inzet van het  personeel uit het land zelf. 
In deze nieuwsbrief leest u over hun werk voor de kleuterschool, Meditas, de meiden- en de 
jongensclubs en nog veel meer.  
In de mei vakantie is er een groep jongeren uit Stadskanaal geweest. 
Voor de zomervakantie is er weer een groep van de GSR uit Rotterdam geweest.  Zij hebben een 
aanvullend (les)programma verzorgd en het prachtige nieuwe speeltoestel geschonken.  Eind juli 
was er ook weer een groep jeugd uit Veenendaal. Zij organiseren elk jaar allerlei activiteiten voor 
alle kinderen in Tarnaveni.  
 
U leest er meer over in deze nieuwsbrief.  

 
 

 

Uit Tarnaveni 
Door Henk Zijl 

 

 

 

 
 

De kleuterschool is alweer een tijdje van start. Nieuwe kinderen drentelen weer door het huis. 

Met veel enthousiasme is het nieuwe speeltoestel in gebruik genomen; glijden maar !!!!! Er staat 

nog een nieuw toestel klaar om gemonteerd te worden, maar of dat nog voor de winter lukt valt 

te bezien…… 

Ook de andere programma’s zijn weer begonnen. De kinderen stonden al te popelen. We hebben 

dit jaar iets minder kinderen dan vorig jaar. Nog steeds dik over de 50 en dat tezamen met de 

kleuterschoolkinderen maakt dat dagelijks zo’n dikke 80 monden gevuld worden.  

Ook het Lyceumprogramma is weer gestart. Dit programma draait onder het toeziend oog van de 

Care-foundation. Mensen vragen mij wel eens of we ook veranderingen zien in de kinderen. Nou, 

het aantal kinderen dat doorstudeert neemt toe en dat is bemoedigend. 

Het blijft moeilijk vastgeroeste gebruiken te doorbreken. Ook wij hebben te maken met veel te 

jonge meiden die veel te vroeg trouwen en hun studie eraan opgeven. Sommige van hen gaan 

door, maar bij de meeste is het gedane zaak. Wij nu maar hopen dat zij hun kinderen anders 

opvoeden. Hoe dan ook, je ziet dingen wel veranderen. Ook onze roma’s gaan naar het 

buitenland en zien daar andere gebruiken, die hun aan het denken zet……….hopelijk ten goede. 
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Kleuterschool 
De kinderen genieten intens van de tijd die ze op de kleuterschool hebben. Dat is te merken 

wanneer ik elke ochtend binnenkom en de kleuters aan tafel zie zitten met een broodje en 

een bekertje melk. Je wordt altijd elke ochtend verwelkomd met “buna dimineata” (goede 

morgen) wat gepaard gaat met blijde gezichten.  

Accreditering 

We proberen het maar weer eens; het accrediteren van de kleuterschool. We zijn reeds jaren 

geautoriseerd, wat wil zeggen dat je als kleuterschool voldoet aan de minimale eisen. Meerdere 

malen hebben we op het punt gestaan om ons te accrediteren, maar steeds afgehaakt vanwege 

het feit dat het je alleen geld kost en eigenlijk niets oplevert. Maar waarom nu dan wel, want 

het autoriseren was nou ook niet bepaald gratis? Nou, eigenlijk verplicht het ministerie van 

onderwijs ons dit te doen. Doen we het niet dan lopen we de kans onze licentie kwijt te raken 

en dat willen we zeker niet. Het gaat ons wat kosten; 6600 lei ( 1650 euro), maar we hopen dat 

het ons in de toekomst toch nog wat gaat opleveren. Normaal gesproken kom je dan als 

kleuterschool in aanmerking voor financiële steun vanuit het ministerie van onderwijs. Toch een 

vreemd idee; betalen om gratis onderwijs te mogen geven.  Zie ook het artikel verderop in deze 

nieuwsbrief. 

 

Meditas studieprogramma 

door Bram van Houwelingen 

 

De scholen zijn weer begonnen en de kleuterschool heeft zijn draai alweer gevonden. De 

kinderen van het studieprogramma moesten nog even een paar weken wachten voordat zij 

ook mochten komen. In die paar weken was er tijd van voorbereiden door (nieuwe) 

kinderen uitnodigen, kinderen testen op taal en rekenen en daaruit groepen maken die 

gebaseerd zijn op het niveau van het kind.  Verder  roosters in elkaar flansen, klaslokalen op 

orde brengen en lessen voorbereiden. Zo heeft dan ook vanaf 1 oktober het 

studieprogramma zijn nieuwe start mogen maken. Dat de kinderen eerst allemaal een test 

moeten doen heeft niet alleen te maken met de groepsindeling, maar ook om te kijken of 

er na drie maanden zomervakantie nog  wat is blijven hangen van wat ze vorig jaar geleerd 

hebben. Gelukkig blijkt dat het geval te zijn. Daarnaast is de test ook weer een startpunt op 

welk niveau het kind zich bevind in taal en rekenen. Later in het jaar hopen we weer een 

test te doen om te kijken hoe het kind zich heeft ontwikkeld en progressie heeft gemaakt. 

De testen zijn dan altijd leuk om te vergelijken hoe ze voorruit gegaan zijn. De ene wat 

harder dan de ander. Het studieprogramma gaat niet alleen maar over taal en rekenen, 

maar ook door een vast lesrooster en huisregels die we hebben gemaakt ontvangen de 

kinderen structuur wat zij thuis nauwelijks kennen. Het belangrijkste wat zij ook nog mogen 

ontvangen is Gods Woord. Eens in de week horen de kinderen een Bijbelverhaal en leren ze 

wie God is en dat deze God zielsveel van de kinderen houd net als van u en van mij.  

  
Weet u het nog, onze wensen in 2013: 
 - Het opnieuw kunnen aannemen van Dorel voor het schooljaar 2013-2014. 

Mede dankzij de bijdrage van stichting Ajutor is deze wens vervuld. Ook voor het schooljaar 2013-2014 
blijft Dorel bij ons actief. 

 - Nieuwe keuken met dubbele wasbak, gasstel , oven en koelkast. 
Er is een nieuwe keuken geplaatst met alles er op en er aan. Dit mede dankzij verschillende sponsoren. 

 - Sanitaire wanden en deurtjes voor in de toiletruimtes. 
Ook de toiletten voldoen nu aan alle eisen en is de douche ruimte met een deur af te sluiten. De wandjes 

e.d. zijn gesponsord door de firma Delam. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de verbouwingen.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artikel Bim Bam 

In het christelijk kinderblad Bim Bam is onlangs een artikel geplaatst over ons werk in 

Tarnaveni. Prachtig dat ook op deze manier bekendheid wordt gegeven aan het werk onder 

de Roma’s in Roemenie.    

 

 
1e Schooldag 
 
De eerste schooldag! Vanochtend kwamen veel kinderen in hun beste schoolkleren en met 
een paar Lei in hun hand hun straat uit. Bij het stalletje op de hoek kochten ze naar goed 
Roemeens gebruik een mooie (kunst-)bloem voor de juf. En daarna .... naar school! 
 
Afgelopen zaterdag hadden we de kinderen die net onze kleuterschool verlaten hebben al 
een mooie rugzak gebracht, met een etui met potloden e.d. Elke leerling moet vanaf de 2e 
schooldag zelf zulke schoolbenodigdheden van thuis meenemen.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Verbouwing 
Door Henk Zijl 

 

Twee lang verwachte dromen zijn uitgekomen! Deze zomer konden we een nieuwe, (lees 

tweedehandse, maar voor mij is ’t ie als een nieuwe, zo mooi) keuken plaatsen waardoor 

we weer helemaal bij de tijd zijn!  

 

 

 

 

 

En……de badkamers zijn voorzien van sanitaire wandjes, zodat de wc’s gescheiden zijn.  

Jammer jongens, dat betekent vanaf nu niet meer kaarten op het toilet! Dat was namelijk 

een gebruik bij de jongens van de zomergroepen. 

 

 

 

 

 

 

Officiële status Kleuterschool (Accreditering) 

Na maanden van voorbereidingen, meters papierwerk in dossiers, en een aantal praktische 
aanpassingen, was het op 27 november  DE dag. Een afvaardiging uit Boekarest van 2 
personen en de regionale onderwijsinspecteur zijn aanwezig om alles te bekijken, wat met 
de kleuterschool te maken heeft. Ze kijken in de klassen, lopen alle dossiers na, voeren 
gesprekjes met de kinderen, en een gesprek met een groepje moeders. Doel van dit alles: 
de accreditering van de kleuterschool. Zo tonen we aan dat we voldoen aan alle eisen die 
de staat stelt aan een officiële kleuterschool. Dus in spanning kijken we uit naar de uitslag! 
(maar die zal nog wel even op zich laten wachten).  

De commissieleden waren onder de indruk van alles wat ze zagen. Een positieve 
beoordeling op alle fronten! Die gaat naar degene, die dit rapport moet vergelijken met de 
vooraf ingezonden dossiers. De conclusie daaruit moet de basis vormen voor de 
uiteindelijke officiële toekenning.  

 

 
 

Maar vandaag kan de vlag al uit 

https://nl-nl.facebook.com/stichtinglaleaua/photos/a.478880445577416.1073741828.355988874533241/559159644216162/?type=1


Meidenclub 
door Marleen Bronsma 
 

De meidenclub is al echt een begrip binnen het onderwijsprogramma. Een uurtje per week 

zijn een aantal oudere meiden met iets anders bezig dan rekenen of taal, zogezegd met 

‘meidendingen’. Het gaan dan om onderwerpen als ‘relatie, menstruatie, omgaan met je 

emoties, seksualiteit en identiteit’. Bij ‘Meditas’ draaien nu twee meidengroepen: ‘de 

prinsessen’ en ‘de dolfijnen’. Deze groepen draaiden vorig jaar ook en er zijn nu een aantal 

nieuwe meiden bij ingestroomd. Dan is er nog een andere meidengroep die buiten het 

onderwijsprogramma gehouden wordt. Hier komen ook meiden die niet (meer) bij Laleaua 

komen; het kan zijn omdat ze te oud zijn en nu naar de middelbare school gaan, of omdat 

ze niet naar school gaan.  

Het is belangrijk om de meiden zo’n plek te bieden. In de omgeving waarin ze opgroeien 

zijn veel kapotte relaties. De meeste meiden krijgen vanuit huis geen (seksuele) voorlichting 

of goed voorbeeld mee. De laatste tijd zijn er meerdere meiden bevallen die ongeveer twee 

jaar geleden nog bij ons onderwijsprogramma kwamen. Zij zijn nu moeders van 15, 16 jaar. 

Deze meiden hebben meegedraaid in een meidenclub. Wij beseffen heel goed dat het 

geven van voorlichting er niet meteen voor zorgt dat meiden in de straat andere keuzes 

maken. We weten dat veel meiden snel met jongens ‘trouwen’ omdat ze ernstig op zoek 

zijn naar aandacht en liefde. (Dit ‘trouwen’ is niet officieel, maar wordt wel als zodanig 

gezien binnen de Roma-gemeenschap.) We kunnen niet hun levens veranderen, we kunnen 

hen wel steeds wijzen op God die hun harten wil aanraken en veranderen! 

 

Transport 

Op 2 augustus arriveerde het transport vanuit Nederland. In de vrachtwagen zaten: 

- De keuken 

- cabines/wandjes voor wc en douche 

- speeltoestellen 

- kleding 

- luiers 

- kaarsenmakerij 

- en nog veel meer!! 

 

 

 

  

 

 

 

    

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
verzorgd en gesponsord door: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten ? 
Kijk op onze website  
www.laleaua.nl 
 
Of volg ons op 

 
 

Een nieuw avontuur  
Door Jorine Steen 

 
Afgelopen zomer zijn we een nieuw avontuur begonnen: een 3-daags kamp met 
zigeunerkinderen uit 'onze straat'.  
We wilden graag een gelegenheid hebben om op een iets persoonlijker manier met de 
kinderen om te gaan. En het leek ons goed om hen daarvoor uit hun dagelijkse situaties te 
halen en iets gezelligs voor hen te organiseren op een andere locatie. Best wel een 
spannende onderneming. We stonden voor vragen als: welke kinderen nodigen we uit, en 
hoeveel dan? Wat gaan we doen? Welke activiteiten, hoe delen we de dagen in? En laten 
de ouders de kinderen eigenlijk wel gaan? Kunnen we een goede locatie vinden, niet te 
duur en niet te ver weg? 
  
Gelukkig was het zomerteam uit Veenendaal bereid om samen met ons dit kamp te 
organiseren. We besloten met zo'n 25 kinderen te gaan, in de leeftijd van 8-11 jaar. 
Ongeveer de helft hiervan waren kinderen, die ook bij ons naschoolse programma komen. 
De andere helft bestond uit kinderen, die om een of andere reden het niet hadden 
volgehouden in ons programma, maar die we wel kenden. En een paar andere kinderen, die 
in de doelgroep pasten, nodigden we ook uit.  
 
Bijna alle uitgenodigde kinderen gingen zonder problemen mee. En deze kinderen hebben 
een prachtige tijd met ons gehad. Behalve alle leuke en gezellige sport-en-spel-activiteiten 
hebben ze ook enorm genoten van het samen aan tafel eten en het zingen bij het 
kampvuur. Maar ook van een eigen bed, met 4 kinderen op een slaapkamer met een eigen 
badkamer. We hadden alle kinderen een nieuwe pyjama gegeven en een tandenborstel 
met tandpasta. We deelden shampoo uit bij het douchen. Deze voor ons zo gewone 
dagelijkse dingen waren voor deze kinderen gewoon feest! We waren met een groot team, 
in totaal net zoveel begeleiders als kinderen, en daar waren we heel blij mee. De kinderen 
kregen volop aandacht en liefde. Zonder zorgen konden ze naar harte lust spelen en echt 
'kind zijn'. Het was een warm bad voor ze.  
We hopen dat we zo'n waardevolle tijd volgend jaar weer met hen mogen beleven!  

 
 

We zijn teruggekomen van een fantastisch kamp. Na veel sporten, spelletjes, dansen 
en zingen maken we ons op voor de laatste programmadag. 

http://www.laleaua.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten ? 
Kijk op onze website  
www.laleaua.nl 
 
Of volg ons op 

 
 

Fotohoekje 

Afsluiten van het 

schooljaar 

 

 

Na dagen van voorbereiding in de vorm van testen afnemen en analyseren, niveaugroepjes 

indelen en het rooster maken konden we deze week ook weer van start met het naschoolse 

programma. Gezellig met elkaar eten aan tafel, dan rekenen, taal of bijbelles. En voor de 

jongsten/laagste niveau is er ook nog af en toe lekker speeltijd! 

 

 

 

 

 

In de meivakantie is jeugd uit Stadskanaal op bezoek geweest.  

  

http://www.laleaua.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Door Henk Zijl 
 
Wij danken God dat wij ook dit jaar de deuren weer open kunnen zetten. Hij is ons trouw. In al 

onze programma’s proberen wij het evangelie door te laten klinken door opbeurende woorden 

en hun te wijzen op een God die hun liefheeft en die hun zoekt. Hun zoekt, omdat Hij ze 

liefheeft en er buiten Hem om geen schijn van kans van overleven is! 

Wij willen jullie vragen ons op te dragen in jullie gebeden. En laat ons ook voor jullie mogen 

bidden.  

Wees gezegend en wees tot een zegen! 

 
 

Financiën 
 
De stichting Laleaua heeft geen vaste inkomsten en is volledig afhankelijk van uw 
giften, sponsoren, en collectes. In 2013 maar ook dit jaar zien wij de giften en het 
aantal donateurs terug lopen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de crisis. 
De jaarrekening/jaarverslag kunt u vinden op onze website. Hierin kunt u zien dat 
we   het boekjaar 2013 met een tekort hebben afgesloten. 
Voor 2013 hebben wij dan ook een beroep moeten doen op onze spaarrekening c.q. 
onze algemene reserve.  
Ook 2014 lijkt weer met een tekort te worden afgesloten.   
 
Help ons door in uw kennissenkring donateurs te werven. Laat ze deze nieuwsbrief 
lezen of maak ze attent op de website of Like ons op Faceboek.  
 

Steun het werk in Roemenië en wordt donateur!  
  

 
 

Ja, ik word donateur ! 
 

Ik wil het werk van de Stichting Laleaua steunen en daarom meld ik mij aan als donateur: 
 
Naam:………………………………………………………………………….  
 
Adres:………………………………………………………………………...  
 
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………..  
 

 Ik betaal € …………….per maand / kwartaal / jaar *  via automatische overschrijving op 
rekeningnummer NL39 RABO 0380 7057 29 t.n.v. Stichting Laleaua te Stadskanaal. 

 Ik machtig hiermee Stichting Laleaua om automatisch  € ……………. 
per maand / kwartaal / jaar * van mijn bankrekening ……………………..  
af te schrijven  

 
* doorhalen wat niet van toepassing is  

 
 
Datum: ……………………… 

 

Handtekening:  
 

U stuurt de ingevulde 

antwoordkaart naar: 

Penningmeester Laleaua  
 
B. van der Horst-     
Gringhuis  
Bakboord 4 
9501 JX Stadskanaal 

 


